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Beeldend
kunstenaar

lk ken een heel bijzonder iemand, wiens
litteken van gebeurtenissen op een
wanderlijke manier naar buiten komt.
Een stille man, die zijn woorden
zorgvuldig weegt. Misschien komt dat
omdat van alle talen die hij spreekt het
Nederlands de laatste is die hij heeft
geleerd. Hij kamt uit Koerdistan; een
“land” dat formeel niet bestaat, maar
een gebied beslaat dat Turkije, Syrig,
Armenig, Iran (voormalig Perzig) en Irak
deels overlapt. Wat hij zeggen wil, geeft
hij weer in beelden — letterlijk.

Hij was de jongste gevangene ooit in
de beruchte Abu Ghraib-gevangenis in
Bagdad, Irak, waar hij als zestienjarige
jongen onmenselijke martelingen
doorstond. De aanleiding voor zijn
arrestatie waren gedichten die

hij had geschreven, in lijn met het
artistieke bloed dat al generaties lang
door zijn familielijn stroomt, het
verlengde van de oude traditie van de
rijke Perzische poézie die tot de dag van
vandaag veel mensen inspireert.

De autoriteiten lazen er verkapte
protesten in.

Qver zijn ervaringen praat hij vrijwel niet.
Wat achter hem ligt is grimmig. Geen
van zijn gevangen genomen vrienden
heeft de martelingen overleefd, dat
weet ik wel.




Hij is vrijgekomen door interventie van
de VN en in Nederland beland. Hij
vertelde mij dat hij, toen hij voor het
eerst over het strand liep, moest huilen.
Waarom? Omdat in die uitgestrektheid
van land en zee waarvan het einde niet
zichtbaar is, een landschap zo anders
dan de plek waar hij is opgegroeid, hij
plots God als aneindig veel
uitgestrekter maar tegelijk dichterbij
dan ooit had ervaren. En hij zag de
grootsheid van Zijn werk ineens in volle
omvang. Wat gebleven is, is zijn
behoefte en de gave om mooie dingen
te creéren, want daartoe heeft God hem
gemaakt, zo redeneert hij. Zij
toegetakelde armen gebruikt hij
daarvoor. Veel van zijn werk heeft hij
gewijd aan het levend houden van de
cultuur in zijn eigen beeldtaal.

Hij drukt zich uit in kleurrijke
schilderijen, keramisch werk en bronzen
beelden, die doorgaans dromerige
wezens uit de Perzische mystiek
verbeeldan. Abstracte werken, vreemde
hybride wezens tussen mens en vogel
in, maar soms ook heel realistisch.
Daarin kamen vaak vissen voor. Vissen
symboliseren vrijheid in de Koerdische
cultuur en voor hem staan ze voor de
kracht van leven.

'Vissen zijn herinneringen aan mij
vrienden', zei hij eens. Hij heeft me een
werk geschanken met als titel 'God
heeft veel gezichten. Het is maar hoe je
het bekijkt..."

Els Rentenaar




Vier het leven

Het wordt weer Pinksteren. Weet u nog hoe we
het vorig jaar vierden, midden in de
coronacrisis? Die ellendige crisis is gelukkig
voorbij, maar er is alweer een nieuwe bij
gekomen. lk noem het de Poetin erisis, omdat

je niet duidelijk genoeg kunt zijn. Er zijn immers 2
Zoveel crises: gas, olie, stikstof, viuchtelingen, 4
veiligheid en zo kun je nog wel wat opnoemen.
Hoe kunnen wij helpen? En hoe kunnen we 2
geholpen worden? 6
Om met dat laatste te beginnen: lees deze extra 7
dikke uitgave van Spirit, een parachieblad dat
met u meeleeft in uw zorgen over de toekomst.
Lees de overweging van Els op pagina 2 en 4
daarna het tweegesprek van pastoor en diaken 12
over het adagium 'bid en werk'. Mag ik het kort 13
samenvatien? De pastoor bidt, de diaken werkt. 14
Lees daarna over onze heilige Titus en zijn
zuster: een echte ‘werkzuster'.
"Wees niet bang' is een uitsprask van onze 17
goede Heer Jezus, Daarover praten 18
redactieleden met lezers van Spirit. Andere 55
redactieleden zijn in gesprek met lezers over

22

oorlog en vrede met de nadruk op dat laatste...
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Titus Brandsma,
een heilige van alledag

‘Wil je weten wat heilig is? Kijk dan naar je moeder. Hoe was ze
voor je? Voor jullie gezin? Zorgde ze goed? Deed ze wat gedaan
moest warden? Heb je moaie herinneringen aan haar? Dat is
heiligheid. De heiligheid van het dagelijks leven'.

Dit zijn de woorden van Titus Brandsma, die op 15 mei, tachtig
jaar na zijn averlijden, in Rome heilig is verklaard. Een door de
Kerk gesanctioneerde heilige, die zelfs een wonder op zijn naam
heeft staan. Maar ook een mens, waarvan zijn collega professor
Rutten destijds zei: 'Eigenlijk heb ik nooit iets bijzonders aan
Titus gezien. Altijd vriendelijk en bereid om van alles voor je te
doen en ook de rotklusjes op te knappen'. Hij sprak met
vurigheid net als vele anderen niet zozeer over gebeurtenissen,
maar wel aver de uitzonderlijke goedheid van Titus. En dan
begonnen de mensen, die hem gekend hadden, zelf ook een
beetje te stralen...

Karmelietes Hettie Berflo hield op 26 april jl. in de
Ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk de eerste lezing
in een serie van drie aver de nieuwe Nederlandse heilige.

Wie was hij? Wat typeerde hem? Hoe bereiken mensen als Titus
de uitzonderlijke staat van heiligheid? Mevrouw Berflo is als
beheerder van het Brandsma Memorial een autoriteit op dit
terrein. Ze zegt: 'Hij, Titus, bracht de definitie van heiligheid zelf
helemaal terug naar het gewone leven. Heiligheid was voor hem
niet iets groots of verhevens, maar wel een intense en stille
aandacht en zorg voor de ander. Doen wat je doen moet en
beschikbaarheid. Gewoon dagelijks brood, zou je kunnen
zeggen'.

Ze citeert onze paus Franciscus: 'lk zie heiligheid graag in het
geduldige volk van God. In de ouders, die met liefde hun kinderen
grootbrengen. In de mannen en vrouwen, die werken voar een
ander. In de zieken en oudere religieuzen, die blijven glimlachen
en vasthoudend dag na dag voort blijven gaan'. Daarmee staan
zij dichtbij ons eigen leven en zijn ze de weerspiegeling van de
aanwezigheid van God. Ze zijn onze buurman, onze moeder, onze
collega. >>



'Heiligheid was voor hem niet iets
groots of verhevens, maar wel
een intense en stille aandacht

en zorg voor de ander. '

>> Dus is het voldoende om gewoon je best te
blijven te doen? Zuster Hettie: 'Heiligheid is ook
een kwestie van genade. Je wordt heilig door je in
absolute overgave te wijden aan Gods genade,
zodat Hij Zijn werken aan jou kan verrichten. Maar
vergeet niet: de consequenties van genade wegen
zwaar. Dat heeft Titus tot in zijn dood ervaren’.
Zuster Hettie zegt: 'We zijn geschapen in Gods
beeld om te groeien naar Zijn gelijkenis, zoals we
zijn. leder voor zich. Dus geen Mozes, geen
Jesaja, geen Titus. We zijn onszelf. Hou dat voor
ogen als het leven van Titus je doet verlangen om
net als hij te mogen leven. Titus leefde met inzet
van zichzelf, zonder na te denken over heiligheid.
Zijn heiligheid was dagelijks brood. Het heilige is
verborgen voor zichzelf in datgene wat ze doen.
De heilige is gericht op God en de ander en is niet
bezig om heilig te zijn of te worden.'

Titus Brandsma zei in 1932 als rector magnificus:
‘God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen hem
zien en in zijn aanschouwing leven. En die
aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons
gedrag’.

Op vrijdag 10 juni om 19.30 uur bent u van
harte welkom in de ontmoetingsruimte van

de Titus Brandsmakerk om een tweede lezing
over de heilige Titus Brandsma bij te wonen.
Dit keer met als thema: 'Getuige van God'.

Zuster Barbara Brandsma

Het zal midden jaren 50 geweest zijn.
Ik zat op de kleuterschool van het
Elisabeth Klooster in Leeuwarden,
allemaal lieve zusters en juffen die ons
bezighielden. Een grote zandbak vlakbij
het klooster en een hele mooie grot
met een Mariabeeld met daarvoor een
knielende Bernadette die Maria aanbad.
Er werd, hoe klein ik ook nog was, al
verteld over pater Titus Brandsma,

ook een Fries. De kloosterzusters,
gehuld in een pij tot op de grond en een
grote witte kap op het hoofd. Het
waren bijna allemaal onderwijzeressen
op de lagere school of de mulo.

Maar er was eentje die altijd rondliep op
de binnenplaats, ze had een bezem bij
zich. Ze ruimde alles op en maakte
alles schoon, met name als we in de
zandbak hadden gespeeld. Ik zie haar
nog rondscharrelen. Ze droeg een
donkerblauw habijt en had een sluier
om. En deze "werk-non" was de zus van
Titus Brandsma. Ik vond het haast iets
hemels toen ik dat hoorde, dat die
zomaar in de buurt van ons was...

Ypke Broek



Drieluik - Deel 1

Bid en werk

Bidden om vrede. Het is nu actueler dan ooit. Is bidden wel genoeg? En bidden we wel genoeg?
We praten met pastoor Jongerden en diaken Brussee over het gezegde Bid en Werk'
We hebben het aver de kracht van het gebed. En over de kracht, die in ans is, om die dingen te
doen, die nodig zijn. Een pastoraal tweegesprek.

Natuurlijk begint het gesprek met de oorlog in
Oekraine. Het is immers de aanleiding.

Diaken Eugene Brussee vertelt over de viering,

die kort geleden in de Ouderkerkse
Urbanuskerk werd gehouden, samen met een
aantal Oekraiense vluchtelingen die nu in
Ouderkerk wonen. 'We volgden onze eigen
liturgie, maar we hadden iconen neergezet en
we gebruikten wierook, vanwege de
herkenbaarheid voor orthodoxe christenen.
Oekraiense kinderen maakten in de pastorie
samen met onze eerste communicantjes
palmpaasstokken. Op paaszaterdag zegenden
we brood en eieren, omdat ook dat een goed
paasgebruik is in landen als Polen en
Oekraine'. Pastoor Jongerden vult aan: 'l heb
ervaren dat de viering heel erg gewaardeerd is
bij deze groep mensen. Ze zijn ook welkem
tijdens de paasviering. Zo doen we wat we
kunnen. Dat samen-vieren-en-bidden brengt je
dichterbij het leed van de oorlog, zeker als je
de tranen in de ogen van de slachtoffers ziet.
Aan de andere kant is het zo dat je het minder
zwaar maakt, omdat je met hun meedenkt.

Mensen opvangen, spullen inzamelen. Bezig
zijn, ook al is het beperkt. Zo zorgen we ervoor
dat we niet moe worden van de verhalen over
deze oorlogscrisis, net zoals we niet moe
werden van de onophoudelijke stroom
berichten over de coronacrisis'.

‘Bidden biedt troost en
ondersteuning’

Pastor en diaken zeggen eensgezind dat er
geen scheidslijn bestaat tussen bidden en
doen. Bid en werk, zo luidt het gezegde. Niet
bid of werk. Pastoor Jongerden: ‘Gebed is de
drijvende kracht van waaruit ik mijn pastoraat
inhoud en richting kan geven'. Diaken Brussee:
‘Gebed is ook een levenshouding. Ik bid vaak
tot de Heilige Geest als er ists van me
verwacht wordt. En ik bid uiteraard met
mensen tot Maria. Door te bidden schep je
tegelijk een situatie waarin er contact

ontstaat en je echt met mensen kunt praten’.
>=
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>> Bidden hoort bij het leven. Het is iets
vanzelfsprekends, net als een kaarsje
aansteken voor een zieke vriend. Pastoor
Jongerden: ‘Benedictus heeft gezegd: Het
leven is een doorlopend gebed. De ouderen
onder ons zijn opgegroeid in een sfeer van:
Je moet bidden. God ziet alles, dus ook je
gebed. Dat is gelukkig veranderd. We hebben
onze vaste gebeden, maar ook onze vrije
gebeden aan het begin of ter afsluiting en
samenvatting van wat we beleefd of gezegd
hebben'. Danken voor het mooie op deze
wereld is makkelijk. Bidden voor degene die
Je liethebt, is ook makkelijk. Zelfs bidden als
schuldbelijdenis. Maar bidden voor je
vijanden in deze oorlog?

Pastoor Jongerden antwoordt: ‘Ik bid voor
wijsheid en inzicht bij de politieke leiders.
Onze paus Franciscus heeft zich een aantal
malen duidelijk gekeerd tegen het geweld van
deze oorlog. In Rusland leeft veel angst voor
het bewind van Pogtin. Er is moed nodig om op
te staan tegen een fout bewind. Dat heeft de
heilige Titus Brandsma in de Tweede
Wereldoorlog laten zien.’

lk ken een uitspraak van een Brabantse boer:

‘Bidden uit nood helpt je geen kloot'.
De twee pastores schieten in de lach. ‘Die man
heeft gelijk. Als de oorlog dichtbij is, zijn er
mensen die gaan bidden.

S‘iﬂué 'Je voelt zelf wel dat je

niet zonder God kan'

Ze bidden kennelijk om een wonder. En als de
oorlog dan voorbij is, dan stop je zeker weer?”
Diaken Brussee zegt dat hij met Kerstmis wel
eens door een kerkganger is benaderd, die
vond dat het toch allemaal geen zier
uitmaakte om te bidden voor de vrede. lk ken
iemand, die mij laatst zei: 'lk heb sen goeie
vriend die erg ziek is. Nu kan ik wel bidden tot
ik een ons weeg, maar hij gaat toch dood'.
Pastoor Jongerden: ‘De dood hoort bij het
leven, maar het gebed kan je juist helpen om
afscheid te nemen. En de dierbare los te laten
in het vertrouwen dat hij of zij niet zomaar
weggaat, maar in de liefdevolle handen van
God komt.

'De dood hoort bij het leven, maar
het gebed kan je juist helpen om
afscheid te nemen’

Diaken Brussee: Ik kan me de frustratie wel
voorstellen, maar ik vraag me dan wel af: hoe
kijk je dan naar God? Het is een dooddoener
om te zeggen: Kijk eens naar de ellende in de
wereld en waarom doet God daar niks tegen?
Stel je voor dat jouw wens in vervulling zou
gaan, dan kan dat alleen als wij allemaal een
soort marionetten zouden zijn. Zonder een
eigen wil. Ik probeer mijn kinderen duidelijk te
maken dat God geen tovenaar is met een
toverstaf, die het wel even voor je zal fiksen.
Zo werkt het echt niet’. >>



'Bidden om vrede ...
dat is de vrede in je hart'

>> Thuis baden wij vroeger voor en na het
eten en voor het naar bed gaan. En we hadden
zelfs een ochtendgebed. Dat doen we niet
meer. Diaken Brussee: ‘In ons gezin doen we
het wel. Maar de kinderen hebben ook een
eigen gebed. Als de zon schijnt of als ze een
proefwerk hebben. Op vaste momenten te
bidden is trouwens wel goed. Het geeft
structuur in je leven. Het is ook goed om er
aan herinnerd te worden. Het luiden van het
Angelusklokje om 12.00 uur en 18.00 uur vind
ik een mooie uitnodiging om even stil te staan
met een gebed. Ook de zondagse viering is een
uitnodiging'.

Door te bidden breng je de dingen,
die er om je heen zijn bij God.

Diaken Brussee: 'Bidden hoort bij het leven van
alledag. Door te bidden breng je de dingen die
er om je heen zijn bij God. Als je alleen maar
zou bidden als er iets heel ernstigs aan de
hand is, dan ken je God kennelijk nog niet zo
goed.' Ik weet niet wat het is, maar mijn
relatie met God lijkt niet altijd zo stevig. Er zit
soms een beetje de klad in. Dan ben ik niet zo
bezig met het geloor. Wel met andere dingen.
Maar dan heb ik daarna wel het gevael. ik mis
iets in mijn leven.

Pastoor Jongerden weet hoe dat zit: ‘Dat is je
oergevoel. Je voelt zelf wel dat je niet zonder
God kan. Jezus bad tot zijn Vader als Hij het
nodig had. Dan zonderde hij zich af en trok Hij
zich terug in de bergen. Denk daar maar aan'.

Mag je ook klagen in je gebed?

Beide pastares knikken meteen van ja. ‘In de
Bijbel lees je er genoeg over.

Psalm 22 bijvoorbeeld. Het is een wezenlijk
onderdeel van het bestaan. Natuurlijk mag je
klagen, als je de relatie maar niet verbreekt.
Mannen klagen soms over hun vrouw. En
vrouwen over hun man. Of over de kinderen.
Maar ze gaan wel in liefde verder met elkaar'.

Is praten over vrede hetzelfde als bidden om
vrede? Nee zeggen beide pastores. Bij
vredesbesprekingen zijn er altijd rationele
overwegingen. Bij politici denk je dan altijd:
wat zit erachter? Wat is de strategie? Maar
bidden om vrede. Dat is de vrede in je hart.
Zoals ook het gebed een levenshouding is, zo
zouden we ook een houding moeten hebben
van vrede. Soms ervaar je die vrede heel sterk,
maar als je geconfronteerd wordt met ziekte
of tegenslag, dan minder. Je moet er dus ogk
aan blijven werken om het duurzaam te
maken'.

Cor de Horde 9



AMSTELLANDERS

Afscheid en feest in DGH

Op zondag 5 juni a.s. neemt pastor Phil Kint
officieel afscheid als pastoraal medewerker
van De Goede Herder.

En op zondag 189 juni a.s. is het 60 jaar geleden
dat pastor A. Koot tot priester is gewijd.
Twee zeer bijzondere mensen die we in

De Goede Herder in het zonnetje willen zetten
0p de betreffende zondagen.

De viering begint om 10.30 uur.

Na afloop van de viering is er een gezellig
samenzijn. U bent van harte uitgenadigd.

Ouderenmiddag: Waar word je blij van?

HO0 %eef 0g B10Z

12,5 jaar diaken Paul Koopman

Het is al weer 12,5 jaar geleden dat Paul
Koopman tot diaken werd gewijd. En dat
willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Dat wordt gevierd op zondag 22 mei in de
Titus Brandsmakerk. Na afloop van de viering
wordt Paul onder het genot van koffie/thee,
een hapje en een drankje in het zonnetje
gezet. En bij een feestje horen gewoonlijk
ook cadeautjes; de wens van Paul is om met
z0 veel mogelijk parochianen zijn diakenfeest
te mogen vieren — dus zegt het voort en
komt allen! En wilt u toch iets geven, dan
wordt een gift aan het project van Martin
Schneeberger voor de viuchtelingen op
Lesbos zeer op prijs gesteld.

In de Ontmoetingsruimte van de Titus Brandsma kerk organiseert de werkgroep Caritas op
donderdag 2 juni a.s. van 14.00-16.00 uur een gezellige middag voor alle ouderen van onze
Amstelland parochie. Het onderwerp van deze middag is: ‘Waar word je blij van'. Dit thema zal van
verschillende kanten warden belicht, ander het genat van een hapje en een drankje. Het

uitgangspunt is elkaar ontmoeten. Nieuwsgierig geworden? Geef u dan snel op via e-mailadres:
PaulaOstendorf(@ziggo.nl, laat een briefje achter in de brievenbus met vermelding van uw
18§esevens of bel met het secretariaat van de Titus, bereikbaar via telefoon: 020 - 6416301, %« \

s



Lintjesregen 2022

Pastor Jan Adolfs, mevrouw Ank Jonker en de heer Ad Verkleij,
alle drig, onder andere, zeer actief binnen onze parochie

RK Amstelland in verschillende hoedanigheden, zijn op 26 april jl.
gedecoreerd door de Amstelveense burgemeester Poppens, uit
naam van Zijne Majesteit de Koning. Vanaf deze plaats willen
wij hen van harte feliciteren! Kijk voor meer op
Amstelveenz.nl/nieuws

V VYV VY

Sponsoren gezocht

%mggmcm'm De restauratie van de

Sint Urbanuskerk Bovenkerk verloopt
keurig volgens planning. De Stichting
Vrienden van de Bovenkerkse
Urbanus heeft het initiatief genomen
! om bepaalde objecten te laten
sponsoren. Het gaat om speciale
wensen in het interieur waar nog
geen of te weinig dekking voor is
gevonden. Zo staat in de folder dat
"het Angeluskiokje" door locatie De
Goede Herder is geschonken, maar
dat er financiering wordt gevraagd
voor de installatiekosten in de
vieringtoren op het dak van de Sint Urbanus. Daarnaast vraagt
men 0.a. bijdragen voor het restaureren van de vieugel, de
kruiswegstaties, de kroonluchter, etc. De folders met
informatie liggen bij de Sint Urbanus Bovenkerk, maar u kunt
ook informatie aanvragen en/of het e.e.a. nalezen via de
website: www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl.

\

Seniorenvieringen .

Voorganger: pastor J. Adolfs N 3

Middenhof aanvang 14.30 uur: di 31 mei en 28 juni ") L4

De Bolder aanvang 14.30 uur: di 7 juni :; ] I

In de maanden juli en augustus zijn er geen vieringen. o 8
e
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Heeft u een kamer over? £

Deze vraag is veel gesteld sinds de vluchtelingen uit de Oekraine richting
Nederland zijn gekomen. Wat zou u doen als die vraag aan u zou worden
gesteld? Reageer je direct en spontaan van “ja, kom maar"? Of gaat u toch
eerst nadenken hoe het is om één of meerdere vreemden in je huis op te
nemen?

Mijn eigen ervaring is wel een mooie om te delen. Op enig moment zat ik per
ongeluk naast sen privégesprek van twee anderen. De man J. heeft al sinds
enige jaren verkering met een Oekraiense vrouw waar hij mee samenwoont.
En het ging om haar hoogzwangere vriendin die in een Pools
vluchtelingenkamp zit. “Je moet direct hierheen komen!"vertelde de vriendin
van J. “Je kan toch niet in mei (en dat was al heel snel) gaan bavallen in dat
viuchtelingenkamp. Kom naar Nederland, wij regelen wel opvang bij iemand
thuis!" Dat was dus de vraag aan de vrouw naast mij en er was helaas niet
direct een oplossing. "Hoe kan ik helpen?” vroeg ik vriendelijk. “Nou, als jij
mij kunt helpen is dat ook goed hoor, hoe meer kansen hoe beter”, gaf J.
aan. Nou heb ik op mijn mobiel diverse verzendlijsten; eentje met familie,
eentje met vrienden en eentje met de leden van ons koor.

Ik begon direct te typen: "Beste mensen, binnenkort komt er een bevriende
jonge vrouw uit Oekraing, die nu in een Poals vluchtelingenkamp vastzit,
naar Nederland en ze is hoogzwanger. Ze gaat in mei bevallen en zoekt
tijdelijke ruimte voor minimale kosten. Als iemand ruimte of een tip heeft,
app mij even terug.” J. las het even na en was al blij dat dit bericht op die
manier zo snel kon worden gedeeld. En letterlijk binnen no-time gebeurde
het wonder: ik kreeg zeer snel tien berichten terug, waarvan vier met een
direct voorstel tot verblijf. Allemaal zonder nadere vragen, maar liefdevol
vanuit het hart. Onvoorwaardelijk werd er woonruimte aangeboden doar vier
van onze koorleden. Er was een eerste mogelijkheid in Ede, eentje in de
Zaanstreek, eentje in Ouderkerk aan de Amstel en het tappunt: eentje in
Amstelveen op slechts 500 meter afstand van het huis van J.

Dus toch en onvoorwaardelijk “Ja, kem maar”.

Richard Nieuwenhuizen



Mijn naam is Magda Lesiak.

lk ben vele jaren dirigente en
pianiste geweest van
verschillende koren in de
Augustinus Kerk. Een paar jaar
geleden ben ik met mijn man
en jongste dochter naar Polen
verhuisd (Krakow) om mijn
vader te verzorgen. In Polen
heb ik een eigen stichting
opgericht ‘Fundajca TAB', die
is bedoeld om mensen en
dieren te helpen die acute
hulp nodig hebben.

Vanaf dag twee van de oorlog
in Oekraine hebben we
besloten om onze krachten en
mogelijkheden in te zetten om
de Oekraiense vrouwen met
kinderen te helpen met hun
vlucht naar Polen. Onze
chauffeurs rijden dag en nacht
naar de grens om mMensen op
te halen. We zoeken een
veilige plek voor ze in onze
stad (Krakow) en omgeving,
waar ze tot rust kunnen
komen.

Our Hearts for Ukraine

Dat zijn meestal privéhuizen
van onze familie, vrienden en
kennissen. Ook hebben we
veel etenswaren gekocht voor
vluchtelingen die op het
Centraal Station of die in
andere opvang woonden.

Inmiddels is er contact met
betrouwbare Oekraiense
vrijwilligers om ook hulp te
bieden op de verwoeste
plekken van het land zelf.
Ondertussen hoopten we ap
een snel einde van die
onnodige en brutale oorlog.
Maar helaas. De overlevenden
lijden honger, winkels zijn er
niet. Honden zoeken restanten
van voedsel dat er niet meer
is. De zieken mensen hebben
geen medicijnen. Je kan
overlijden aan een hartaanval
of hersenbloeding of
simpelweg aan een niet goed
verzorgde wond.

En ondanks dat er al veel geld
gedoneerd is door Nederland,
merken mensen in Oekrainge
niets van de beloofde hulp.

'De westerse wereld
lijkt gewend te raken
aan de oorlog'

Fundacja Tab is een kleine
organisatie die rechtstreeks
hulp biedt. We geven alles wat
aan ons wordt gedoneerd uit
aan hulp voor de noodlijdende
mensen in de meest getroffen
gebieden. Laten we samen
zien dat de wereld ze niet is
vergeten. Dat we bij hen zijn
in hun pijn en wanhoop. Als u
aan ons wilt doneren, heeftu
de zekerheid dat uw geld voor
100% bij de mensen komt die
dat nodig hebben.

Help ons - zodat wij kunnen blijven helpen!

Via het IBAN-nummer van Fundacja TAB:
PL32 1240 4504 1378 0010 8940 8569 o.v.v.: ‘Bijdrage
Ukraine' of doneer via: https://www.gofund.me/8e7f8e7b
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Drieluik - deel 2

Waar zijn we bang voor?

Corona heeft veel mensen de afgelopen jaren
angstig gemaakt. De oorlogsdreiging doet nu
hetzelfde. Daarom is het goed om erover te
praten, want mensen hebben mensen nodig in
deze barre tijden. Redactieleden Ypke, Ans en
Cor nodigden drie parochianen uit voor een
goed gesprek. Samen ontdekten ze waar het
angstgevoel vandaan komt. En waarom
gelovige katholieken er vaak minder last van
hebben.

Eerst even de gasten voorstellen:

Lilian Sebelon komt oorsprankelijk uit Curagao.

Ze heeft veertig jaar als verpleegkundige
gewerkt, de laatste jaren in het OLVG en
|Jmuiden op de afdeling gynaecologie. Lilian en
Ypke hebben hetzelfde (zware) beroep gehad
en kennen elkaar goed, ook van de kerk.

Ze zeggen:

'Je hoeft niet bang te zijn voor
de dood. Geboren worden is
trouwens ook niet niks'

Ria Heemskerk is vrijwilligster geweest bij de
Bovenkerkse Urbanus. Ze is afkomstig uit gen
groot Aalsmeers gezin. Ze heeft jarenlang met
haar man samengewerkt in het kwekers-
bedrijf. Ze zegt: 'Als jongste in het gezin heb ik
traditioneel mijn moeder verzorgd tot aan haar
dood. Zo kon ze tot op hoge leeftijd bessen
plukken in de tuin en de kippen voeren. Ik heb
al mijn zusjes inmiddels verloren. Misschien
dat ik daardoor het doodgaan ook niet meer zo
heel erg vind'.
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Paula Ostendorf is maatschappelijk werkster
geweest, waaronder 13 jaar bij het Zonnehuis.
‘Na mijn pensianering ben ik bij de
caritasgroep van de Titus Brandsma gaan
helpen. Het is echt leuk werk'. Ze zegt heel
gedecideerd: 'lk geloof in de leer van Christus.
Je behoort het goede te doen voor je
medemens. Maar mag ik ook zeggen dat ik van
ganser harte hoop, dat er na mijn dood niks
meer is?'

Nu we het toch over de dood en ‘de angst voor’
hebben, laten we Paula aan het woord: 'Nee, ik
geloof niet in de hemel en zeker niet in de
voorstelling, die we als kinderen daarvan
kregen. lk vind het ook niet zo belangrijk.
Voordat ik geboren werd, was er toch ook
niks? Ik heb er geen moeite mee. Ik heb
genoeg aan dood en ellende om me heen
meegemaakt. Mijn moeder werd maar 59 jaar,
mijn zwager 42 jaar. Maar waar ik nooit meer
overheen kom is mijn zusje, die in 1378 door
een auto werd doodgereden. Dat is zo
onredelijk en onbegrijpelijk. Een ziekbed, dat
kan ik accepteren. Mijn man is 3 % jaar ziek
geweest, waarvan de laatste 3 maanden
verschrikkelijk waren, maar dit met mijn zusje,

nee...

Ria zegt: Voor deze afspraak heb ik met mijn
man gesproken over angst voor de dood.
Nee, hij is niet bang, maar wel voor de weg
ernaartoe. Dat begrijp ik wel, omdat het zo
onzeker is’. >>



>> Ypke vult aan: Ik heb als verpleegkundige
heel wat mensen in hun laatste uren
meegemaakt, maar geloof me: doodgaan is
allemaal niet zo theatraal en overdreven als je
in Amerikaanse films ziet. De meesten heb ik
heel rustig weg zien gaan. Ik gaf ze nog een
aai over de bol en dan was het voorbij'.

Wat doet de dood met de nabestaanden?
Ypke vertelt over zijn zus Suze, die haar man
die zeeman was, heel jong verloor. Hij werd
slechts 28 jaar. 'lk kwam als jongetje al vaak
bij Suze. Dan gingen we met zijn tweetjes naar
de chinees of naar de bioscoop. We hadden
het altijd gezellig. Na de dood van haar man
bleef ik bij haar langskomen. Dan ging ik bij
haar eten. Dat is goed, zei mijn moeder. Dan
kookt ze tenminste. We hadden het fijn met
elkaar. Maar ze is niet ouder geworden dan
42 jaar. lk mis Suze heel erg. Ik hoap en
verwacht, dat ze op me staat te wachten als
ik dood ben'.

‘Geluk is vaak terugkijken naar
vroeger..... had ik er toen maar
meer van genoten’

Ria heeft zes zusters aan kanker verloren.'lk
heb gelukkig mijn broers nog, maar ik mis
mijn zusjes. We deden zoveel dingen samen.
We gingen met zijn achten naar Amerika of
naar Centerparcs. Onvergetelijk! Je kon zo
lekker met ze babbelen.

Je mag het ook roddelen noemen. Dat heb je
alleen met zussen.’ Paula vult aan: ‘Geluk is
vaak terugkijken naar vroeger. Op het moment
dat je die heerlijke dingen meemaakt, is het
eigenlijk maar heel gewoon. Later ervaar je
pas dat het volop geluk was. Daarom denk ik
nu wel eens: had ik er toen maar meer van
genoten.’

Ans is bijna 25 jaar weduwe. Ze zegt: 'In het
begin was het heel erg eenzaam. Pas na tien
jaar begon ik me weer een beetje op mijn plek
te voelen. lk heb gelukkig kinderen en nog een
broer'.

Ypke weet wat het is: eenzaamheid. 'k kom
uit een klein gezin. Als kind vroeg ik me af:
waarom hebben wij maar vier kinderen? Mijn
moeder vertelde me waarom: pa kwam in
augustus ‘45 terug uit het concentratiskamp.
Gezinsuitbreiding kon dus gewaon niet. Ik ben
in de verpleging terechtgekomen. Het ging
goed met me. Ik werd afdelingshoofd en ik
woonde in een mooi, groot huis. Toch dacht ik
steeds: Ik ben de enige die hiervan kan
genieten. Ik ben nu niet meer alleen, maar ik
ken wel de angst voor de eenzaamheid, vooral
tijdens corona toen alles op slot ging.'

Paula: Toen de boel op slot ging met corona,
toen dacht ik, ik moet structuur aanbrengen in
mijn dagelijks leven. Ik heb toen een vaste
dagindeling gemaakt om maar bezig te zijn
met positieve zaken'. >>
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>> Mensen zijn soms bang voor de simpelste
dingen. Op een ladder staan, spinnen, spoken
en wat al niet meer. Ypke is bang voor water.
Doodsbang. Maar dat komt omdat hij als
kleuter bijna verdronken is in de gracht.

Daar ligt dus een duidelijk trauma aan ten
grondslag. Lilian was tijdens corona bang om
besmet te raken. Paula zegt: 'Zorg is het begin
van angst. Je bent bang dat degene, voor wie
je zorgt, je man en je kinderen, dat die iets zal
overkomen. Dat er iets met ze gebeurt.
Moeders zijn bang. Hier, maar ook in Oekraine
en ook in Rusland. Die angst, die je eigenlijk
wel wat van je af moet zien te houden. En
waarom? Omdat je namelijk niet de macht
hebt om er wat aan te veranderen. Daarom
moet je jezelf in bescherming nemen, anders
blijf je maar piekeren'.

‘Biechten is geen onzin.
Vraag je je nooit eens af waarom
er tegenwoordig zoveel
therapeuten zijn om mensen van
hun 'angststoornissen’ af
te helpen?'

Waar zijn we nog meer bang voor? Zijn we bang
voor God? Vroeger werd ons angst aangepraat.
En die kinderlijke angst kun je nooit helemaal
weggummen. ‘God is liefde', zegt Lilian heel
stellig. ‘Dat heb ik als kind bij de nonnen
geleerd op Curagao. Waarom zou je bang zijn?
Als je iets fout doet en je toant berouw, dan
ward je toch vergeven'.
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‘Zorg is het begin van angst’

Paula is het ermee eens: 'God zie ik als een
Vader. En als ik aan mijn eigen vader denk, dan
is er geen lievere man. Een man, waar je als
kind je knuistje in zijn hand mag leggen om
samen een wandelingetje te maken. Je kon
hem volledig vertrouwen. Geloof is pure
emotie. En als je biechten te makkelijk vind
om van je zonden en angsten af te komen, dan
zeg ik: biechten is geen onzin. Vraag je je nooit
eens af waarom er tegenwoordig zoveel
therapeuten zijn om mensen van hun
angststoornissen af te helpen?'

Ria: 'Voor mij is het allerbelangrijkste dat we in
de voetsporen van Jezus stappen. En als
iemand dan zegt: 'l geloof niet in God' dan zeg
ik; ‘Maar God gelooft wel in jou’.

Ypke: 'k zie het Goddelijke in de mensen om
me heen. Mensen die hun hart op de juiste
plek hebben. Mensen waarvan ik denk: wat fijn
dat ze er zijn. En als ik mensen oprecht zie
genieten, dan geeft dat mij ook warmte'.

En tenslotte: angst voor de oorlog?

Lilian: 'lk heb gebeden: Heer, waarom gebeurt
dit? lk was helemaal van slag'. Paula: 'Denk
dan aan de lijfspreuk van bisschop Muskens:
‘Wees niet bang'.

Cor de Horde



Wees niet bang, je mag o
vastberaden of adrzelend op de tast
hou je aan de regels, volg je eigen zinnen

Laat die hand maar los of hou er juist een vast.

Wees niet bang voor al te grote dromen
Ga, als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht

Hoe iidel ziin de dingen die je je hebt voorgenomen

Wees niet bang

Het mooiste overkomt je. het minste is bedacht.

Wees niet bang voor wat ze van je vinden
Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent

Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden

» 0

Het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went.

Wees niet bang, je bent een van de velen
En tegeliik is er maar een zoals jii.
Dat betekent dat je vadk zult moeten delen

En soms zal moet zeggen: laat me vrij.

Freek de Jonge
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leven van de wind
de geest van inspiratie
stormachtig bestaan

Foto en Haiku: Els Rentenaar




Vieringenschema vanaf 22 mei 2022

Met zo nu en dan om 10.30 uur een eucharistieviering via de live stream.
Kijk op www. rkamstelland.nl voor de meest actuele informtie.

Be Zondag van Pasen  Feest in de Titus 12,5 jaar diaken pastor Paul Koopman @

Zondag 22 mei

s
Augustinus 10.30 u | 1 Communieviering | Deken Bakker Prima Voce
Westend 1030 u | Eucharistie Pastor Adolfs Caeciliakoor
De Goede Herder | 10.30 u | Eucharistie Pastor Koot Cantores
St. Urbanus OUD | 10.00 u | Woord&Communie | Pastor Brussee Koor Elckerlyc
Titus Brandsma 10.15 u | Eucharistie Deken Jongerden/Koopman | Cantores TBK
Donderdag 26 mei Hemelvaart
Augustinus 10.30u | Eucharistie Deken Bakker Canotores
Westend 10.30u | Eucharistie Pastor Adolfs Muzikale begl.
De Goede Herder | 10.30 u | Eucharistie Deken Jongerden Cantores
St. Urbanus OUD | 10.00 u | Woord&Communie | Pastor Brussee Caeciliakoor
Titus Brandsma 10.15u | Woord&Communie | Pastor Koopman Cantores TBK
Zondag 29 mei 7e Zondag van Pasen
Augustinus 10.30u | Eucharistie Pastoor Klawer Schola
Westend 10.30u | Eucharistie Deken Jongerden/Broersen | Voces Volantes
De Goede Herder | 10.30 u | Eucharistie Pastor Koot/ dhr. v/d Zande | Cantores
St. Urbanus OUD | 10.00 u | Woord&Communie | Deken Brussee Samenzang
Titus Brandsma Woord&Communie | Pastor Koopman Cantores TBK

1015 u

Zondag 05 juni Pinksteren Afscheid pastor Kint in DGH / 2e Pinksterdag 10.30 uur in de Augusti@
Augustinus 10.30 u | Eucharistie Pastoor Klawer LPK
Noorddamcentrum | 10.30 u | Eucharistie Pastor Adolfs Caeciliakoor
De Goede Herder | 10.30 u | Live stream Pastor Koot/Broersen Cantores

St. Urbanus OUD | 10.00 u | Woord&Communie | Pastor Brussee Caeciliakoor
Titus Brandsma 10.15 u | Eucharistie Deken Jongerden/Koopman | Cantores TBK
Zondag 12 juni Allerheiligste Drie-eenheid

Augustinus 10.30u | Eucharistie Deken Bakker Tole Lege
Noorddamcentrum | 10.30 u | Woord&Communie | Pastor Brussee Muzikale begl.
De Goede Herder | 10.30 u | Eucharistie Pastor Koot Cantores

St. Urbanus OUD | 10.00 u | Eucharistie Deken Jongerden Samenzang
Titus Brandsma 10.15u | Woord&Communie | Pastor Koopman Cantores TBK
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Kijk voor door-de-weekse vieringen op de achterzijde van Spirit.
Op iedere locatie binnen onze parochie is aandacht voor
het pastoraat van nabijheid.

60-jarig Priesterfeest pastor Koot in De Goede Herder ’/@

Zaterdag 19 juni Sacramentsdag

Augustinus 10.30 u | Eucharistie Deken Jongerden Schola
Noorddamcentrum | 10.30 u | Eucharistie Pastor Adolfs Aurora

De Goede Herder | 10.30 u | Eucharistie Pastor Koot/ Zr. Raassen Gemengdkoor
St. Urbanus OUD | 10.00 u | Oecumenisch Pastor Brussee/ Ds. Bos Koor

Titus Brandsma 10.15 u | Eucharistie Deken Jongerden/Broersen | Cantores
Zondag 28 juni 13e Zondag door het jaar

Augustinus 10.30 u | Eucharistie/gezin | Deken Bakker Prima Voce
Noorddamcentrum | 10.30 u | Eucharistie Pastor Adolfs Voces Volantes
De Goede Herder | 10.30 u | Eucharistie Pastor Koot Gemengdkoaor
St. Urbanus OUD | 10.00 u | Woord&Communie | Pastor Brussee Koar

Titus Brandsma 10.15u | Woord&Communie | Pastor Koopman Cantores
Zondag 03 juli 14e Zondag door het jaar

Augustinus 10.30 u | Eucharistie Deken Bakker Tole Lege
Noordamcentrum | 10.30 u | Live Stream Deken Jongerden/Broersen | Aurara

De Goede Herder | 10.30 u | Woord&Gebed Werkgroep Liturgie Cantores

St. Urbanus OUD | 10.00 u | Woord&Communie | Pastor Brussee

Titus Brandsma 10.15 u | Eucharistie Pastor V. Tillo Cantores
Zondag 10 juli 15e Zondag door het jaar Augustinusfeest .\@
Augustinus 10.30 u | Eucharistie Deken Bakker Alle karen
Noorddamcentrum | 10.30 u | Woord&Gebed Mw. Kappers/ Mw. de Ruiter | Cantores

De Goede Herder | 10.30 u | Eucharistie Pastor Koot Cantores

St. Urbanus OUD | 10.00 u | Woord&Communie | Pastor Brussee Jeugdkaor Urb.
Titus Brandsma 10.15 u | Eucharistie Deken Jongerden Cantores
Zondag 17 juli 16e Zondag door het jaar Start zomervakantie /@
Augustinus 10.30 u | Eucharistie Deken Bakker Cantores
Noorddamcentrum | 10.30 u | Eucharistie Pastor Adolfs Muzikale begl.
De Goede Herder | 10.30 u | Woord&Communie | Pastor Brussee Cantores

St. Urbanus OUD | 10.00 u | Eucharistie Deken Jongerden Samenzang
Titus Brandsma 10.15u | Woord&Gebed Pastor Broersen Cantores
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Column Ans & Arthur

'Oorlog is niet tegen te houden zonder eerst
met jezelf gevochten te hebben’

"We hebben 3 nachten bij 20 graden varst onder
alle dekens geslapen die we hadden, omdat de
ramen eruit waren gesprongen. “We hebben het
bad val laten lopen, want zonder water kun je
niks." "Voor gedode mensen hebben we
praovisorische graven gegraven.” Dat was nog
maar het begin. Daod en verderf. We hebben

het aver 2022! "West-Eurapa was even met
vakantie en wilde het niet zien aankomen”,

zei een Britse commentator.

Wat gebeurt hier? Een ‘strategisch-technische
oefening’ van een bezetter bij zijn buren. Oude
structuren herstellen en... op mondiaal niveau
meer invioed krijgen. Wie heeft daar belang bij?
We zien een huilende vrouw, volledig de kluts
kwijt, op haar knieén bij haar bagage zitten.
Een metafoor voor miljoenen uit het lood
geslagen mensen. Wat moeten we hiermeg?
Dit is erger dan ooit. Nero stak Rome in brand,
Hitler werkte met z'n concentratiekampen en
Stalin liquideerde miljoenen landgenoten. Heeft
de mensheid niets geleerd? Hoe kon dit lijden
allemaal gebeuren en in de geschiedenis
steeds weer terugkeren? Daar heeft de
wetenschap tot op de dag van vandaag nog
geen antwoord op gevonden. Kennelijk is ons
verstand daar te klein voor.

Maar een gezond verstand zegt: Als je nooit
oorlog gevoerd hebt met jezelf, kun je een
gewone oorlog niet tegenhouden. Laat staan
een heel leger. Zonder een heldere strategie is
iedereen stuurloos en zonder een bewuste
keuze ben je geen echte vechter.

Dat geldt ook voor voetballers zoals Michels al
eens zei, want ‘voetbal is ook oorlog!" Wat zou
hij daarmee bedoeld hebben? De overwinning
hangt af van de beschikbare kwaliteit en onze
inzet voor het gemeenschappelijk doel. Kortom,
wereldvrede begint bij onszelf. We moeten ons
bewust worden van onze persoonlijke oorlogs-
en vredesinstrumenten en die inzetten bij onze
politieke keuze, op ons werk, in onze omgeving
en ons gedrag op scherp zetten? Kunnen we
ons wel tot ons verstand beperken om de
wereld te begrijpen?

Blaise Pascal zei dat het gevoel antwoarden
kan geven op vragen waar het verstand geen
antwoord op weet. Misschien ligt daar een
acceptabel antwoord op het immense lijden
dat het kwaad kan aanrichten? Als we de
wereld vanuit ons gevoel benaderen, zouden we
bij de kunst te rade kunnen gaan.

De kunstenaar geeft niet altijd een oplossing,
maar draagt misschien wel bij aan een stuk
acceptatie.

De heilige Titus Brandsma zei eens: "ledereen
heeft met lijden te maken. Lijden moet je ook
met liefde ontvangen. Zelfbehoud moeten we
overwinnen". Tenslotte kunnen wij het nog
dichter bij huis zoeken, namelijk bij Jezus, de
Zoon van God. Hij is mens geworden en heeft
zo ons mens-zijn in al zijn facetten gedeeld,
zeker ook onze wanhoop en teleurstelling. Had
God het ook allemaal anders kunnen scheppen?

"Wij zijn God niet!"



Drieluik: deel 3

Over vrede gesproken...

De helft van onze redactie treft elkaar in de
pastorie van de Augustinuskerk; Richard,
Arthur en Els gaan in gesprek met Marguerite
Schliekelmann, lid Latijns Parochiekoor van de
Augustinuskerk, en Elly Kea van de werkgroep
schrijfacties voor Amnesty International.
Yvette is via de Zoom-verbinding aanwezig.
Het gesprek gaat over vrede. We wensen het,
we willen het, maar hoe wordt het concreet?

'rede zit in jezelf, ondanks
de omstandigheden'

zegt Richard. 'Neem dat evangelieverhaal van
Jezus en de storm. Die leerlingen staan
doodsangsten uit, terwijl Jezus prinsheerlijk
ligt te slapen. Wanneer ze Zijn hulp inroepen,
reageert Hij laconiek, zo van: wat maak je je
druk? En Hij kalmeert de storm natuurlijk'.
Arthur: 'Je zou kunnen stellen dat de duivel, het
kwaad, de verdeler is en Jezus, het goede dus,
de verbinder. Tussen die twee zal altijd een
spanningsveld bestaan, namelijk de mens zelf.
Om vrede voor elkaar te krijgen en te zijn,
moet je over grenzen heen stappen. Verder
denken dan de verschillen en denken in
mogelijkheden, maar vooral: gun de ander het
leven. Inspiratie daarvoor vind je in de Bijbel.
Daar staat in dat we onze vijanden moeten
liefhebben. Niet eenvoudig, maar het staat er
well

Marguérite haskt aan: 'Veel van de huidige
problemen had men vaor kunnen zijn, waarbij
escalatie te voorkomen was.

'Durven vertrouwen op een betere toekomst is
de kern van ons geloof, ook al is die nog niet
zichtbaar', zegt Els. 'Het doet me denken aan
de vraag waarom een vogel op een tak zit,
want: vertrouwt hij op die tak of op zijn
vieugels?’

Elly vertelt dat dit de essentie is van Amnesty
International. "We schrijven voor vrede.
Wereldwijd zijn er ernstige schendingen van
mensenrechten. Mensen die niets gedaan
hebben behalve uitkomen voor hun mening, of
gewoon om wat ze zijn, worden
gevangengenomen en gemarteld. Amnesty is
een verhaal van hoop. Samen krijg je dingen
voor elkaar! Gelukkig is er ook goed nieuws te
melden, omdat mensen zijn vrijgekomen of
doordat ergens de doodstraf is afgeschaft.
Dat geeft moed en stimuleert om positief te
blijven'.

'Durven vertrouwen op een betere
toekomst is de kern van ons

geloof, ook al is die nog niet
zichtbaar'

Yvette vraagt: '‘Maar wat maakt nou dat een
mens macht wil uitoefenen over een ander
mens, of een ander willen kleineren? Het lijkt
wel of iedereen per se z'n gelijk wil krijgen.
Dat ik-gerichte gedrag ben ik zo zat! Je kunt
niet altijd je zin krijgen, want soms is 'nee’
ook een antwoord. Het leven is niet maakbaar.
We moeten leren dat teleurstellingen bij het
leven horen’. >>
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>>'Regelmatig zie ik mensen uit de
bakfiets-generatie met kindertjes voorin door
rood rijden’, zegt Richard. 'Waarom? Misschien
is wachten wel zo veilig! We kunnen niet over
anderen oordelen, maar in zulke omstandig-
heden kun je er wel iets van zeggen. Als ik een
tiener zonder licht op z'n fiets in het donker
voorbij zie rijden, zeg ik bijvoorbeeld: je licht is
kapot! Helpen zonder te oordelen dus'.

'We moeten leren dat
teleurstellingen bij het
leven horen'

Marguérite merkt op: 'We wonen in een van de
rijkste landen ter wereld, maar leven we ook
naar die gedachte? Hebben we nog wel
ruggengraat bij tegenslag? Je zag het met de
coronapandemie, waarbij vooral veel jonge
mensen zich beknot voelden door een gebrek
aan perspectief. Maar kijk eens waar je staat!
Zelf ondersteunt zij sinds haar pensionering
via de 'Voorleesexpres' vluchtelingengezinnen
met jonge kinderen bij hun taalontwikkeling,
Ook bij haar vrijwilligerswerk voor de
Voedselbank ziet ze de uitdagingen waar
mensen voor staan. 'Luister eens naar mensen
uit Syrié en kijk dan hoe goed je het hier hebt'.
'Wat je aandacht geeft, groeit’, vult Elly aan.
'We leven in een verwende maatschappij
waarbij het accent eerder op 'hebben’ dan op
'geven’ ligt'. 'Dat bedoel ik, zegt Arthur, "want
je moet soms keuzes maken in het collectief
belang, als dat beter is voor de groep.
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geeft'droeit’

We leven in een individualistische samenleving,
maar als je een stapje terug doet kun je de
ander ook zien. Voor je gelukbeleving heb je
anderen nodig die het ook leuk vinden dat je
bestaat.

'Misschien moet je eerst jezelf helpen voordat
je een ander kunt helpen’, zegt Richard.'Niet
voor niets zeggen ze bij de veiligheids-
voarschriften in het vliegtuig: eerst zelf je
zuurstofmasker opzetten voordat je helpen
kunt. Pas dan kun je eraan werken om een
ander gelukkig te maken'. 'Kijk vooral wat je
kunt bijdragen aan het geluk van een ander.
Een klein gebaar maakt een heel verschil en is
nog leuk voor jezelf ook’, merkt Elly op.

'Het is echter wel mens-eigen om eerst naar
de negatieve aspecten te kijken, maar het kan
ook zo anders”, merkt Yvette op. ‘Als je niet
blij met jezelf bent, zul je zelf de veerkracht
moeten zien te vinden om door te gaan en
verder te kunnen, praat erover en vraag
misschien om hulp'. 'Dat is waar', zegt Els,
‘'want zelfs als het mooi weer is, neigen
mensen over het weer te klagen'.

'Als je een stapie terug doet,
kun je de ander ook zien'



>> 'Sociale vaardigheden zou je op schoal
moeten leren’, zegt Arthur, 'dat is veel
belangrijker dan staartdelingen. We worden in
onze maatschappij competitief gedrild.
Kinderen worden grootgebracht met
wedstrijden wie het beste is in dit of dat. Zo
wordt ons aangeleerd beter te willen zijn dat
de ander. Maar het leven is geen wedstrijd. We
worden geboren met talenten en beperkingen.
Waar halen we die vrede dan vandaan?' 'Het is
als zoeken naar iets dat voor je voeten ligt’,
reageert Elly. 'Als je hard zoekt naar vrede en
geluk, dan kijk je eraan voorbij'. Els leest een
toepasselijk gedicht aan ons van Kadir, een
Indiaas dichter:

Tk bezocht wijze mannen. maar daar vond ik
God niet. Ik las heilige boeken, maar daar
vond ik God niet. Tk baadde in heilige
rivieren en reisde naar de oudste fempels,
maar nergens vond ik God, totdat ik op een
dag de deur in miin eigen hart opende en
tot mijn verbazing zat God ddar
glimlachend op mij te wachten-

'Daar begrijp ik helemaal niets van!’, merkt
Arthur op. Richard schiet in de lach. "Zo ben ik
gestopt met yoga, omdat ik me altijd moest
haasten am op tijd te zijn voor yoga, terwijl de
gedachte achter yoga juist is dat je de rust in

jezelf moet zien te vinden. Bidden, mediteren...

het is de sleutel om de vrede in jezelf te
vinden. Als je er oog voor hebt, komt het veel
meer op je pad'. 'Maar dan ben ik er nog niet,
want hoe brengen we dan vrede?

Werken aan

t % 5

innerlijke vrede

*

Hoe krijgen we de ander zover dat zij ook het
licht zien?' vraagt Arthur. 'De hemel begint in
jezelf’, vervolgt Richard. 'In de zekerheid van
onzekerheden liggen de mogelijkheden. We
zoeken zo hard naar zekerheid in ons leven,
maar als er €én ding is dat je niet krijgt, is het
dat wel'.

Als je hard zoekt naar vrede
en geluk, dan kiik je
eraan voorbij *

Els: 'Het is toch geen schande om soms te
twijfelen in geloof, om zoekende te zijn? Neem
de heilige Thomas: zelfs hij die zo nabij Jezus
leefde, twijfelde. Dan zijn we toch in goed
gezelschap'. 'Maar wat betekent dan vrede in
praktijk brengen voor jou'? vraagt Arthur
verder. 'Sinds ik mezelf meer openstel voor een
ander en mijn aandacht verleg naar mijn
medemens, kijk ik anders. Door te geven, kleur
je de wereld om je heen’, zegt Marguérite.

'Een mens leeft niet van brood alleen, maar van
de mensen om hem heen’, zingt Yvette.

'Maar mensen alleen zijn niet voldoende', merkt
Arthur op. 'Mensen en...God mag weten wat..."
En daar laten we het bij.
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_ Het is donderdag 12 april 2022 08.30
uur als ik links om de Urbanuskerk loop,
 maar er is niemand in de tuin te

4 bekennen. Ik loop nieuwsgierig door en
in.de verte zie ik iemand op de
begraafplaats. Een man zet net zijn
fiets nger en steekt direct van wal. "Ja,
zonde joh, dit hier links is de

4 kosterswoning, daar heeft mijn zwager
R met zijn gezin nog gewoond. En nu
staat het al jaren leeg. Echt
onbegrijpelijk..." Om de hoek van een

. grote heg komt de andere man

B sanzetten. “0h kijk, dat is de baas...",
zegt Wim van Dijk. “Ik, ik ben helemaal
¥ niks”, zegt Gijs Bosma. "Gaan we even
% binnen zitten, of hoe had je het

| gedacht?” Nee, ga maar gewoon aan het
werk... antwoord ik. De twee mannen
lopen met een grote hooihark de
begraafplaats op. Zijn er ook
tuinvrouwen? vraag ik Gijs. "Nee,

¥ schuifelen Gijs en Wim met hun

g hoaiharken de paden met grind en
schelpen over. Het groen blijft in de
haken hangen en het pad erachter is
¥ heel doelmatig direct schoon en
. hagelwit.
‘Op de winterdag doen we dit werk
alleen op de dinsdag,

|
quwrlhgers in beeld a

De tummarlﬁqn van Om&rkerk

maar binnenkort gaan we ook weer ap
de vrijdag aan de gang. Ja, we werken
wel volgens een vast patroon, maar
ieder weet zelf ook wel wat ie moet
doen." De tuinmannen hebben duidelijk
veel plezier in het vrijwilligerswerk en
gaan ongestoord verder als er weer
iemand wegkruipt achter een tweede
hoge heg. “Oh, dat is Piet de Maaier”,
zegt Wim. “Nou ja, hij heet Piet van de
Kamp. Maar pas op wat je zegt hoaor. Hij
is oud-politieagent van het dorp,
haha..." Voorzichtig glip ik weg richting
het kerkgebouw en ga door een poortje
waar met dikke letters PRIVE op staat
en daarnaast een grote open hand om
ongenode gasten tegen te houden. lk
voel mij niet geremd en hoor inde verte
het gepruttel van de maaimachine. Als
ik dichterbij kam, zie ik Piet over het
gras gaan. Hij duwt de grasmaaier
tussen de bloemenperken door; voor
hem de hoge sprieten en achter hem
gen gazonnetje. Als Piet mij ziet, stopt
hij even. “Ja, ik ben de jongste van het
stel, 74 lentes. Eigenlijk hoor ik niet bij
de kerk, maar ik kreeg hier ruim 20 jaar
geleden een groentetuintje op het
achterterrein en toen heeft de vorige
tuinman Jan van Miltenburg mij
gevraagd om te komen helpen.”" >>




‘Mannen spreken een
andere taal’

>> De maaimachine wordt weer
aangetrokken. Blijkbaar is het gesprek
voorbij en ik loop terug om een 4e
tuinman tegen te komen. De man met
pet heeft een klein, gedrangen postuur
en verdwijnt door een nog kleiner
deurtje onder de kerk. Hij komt terug
met een schoffel en stelt zich voor als
Jan Nieuwendijk van “De Ronde Hoep',
de boerderij die nu door zijn zoon waordt
gerund. Jan loopt met mij mee op en
verdwijnt bij het grind geruisloos uit
mijn zicht. Als ik omkijk, staat hij te
schoffelen in het tuintjs bij de
hoofdentree. Ja ook dat stuk most
natuurlijk heel neties worden, dacht ik
meteen. Ik besluit terug te gaan naar
.| Wim en Gijs, de betere praters.

|| Achter op het kerkhof staat er ineens
" een be tuinman bij.

* | Dat blijkt Theo van 't Schip te zijn, een

.| boerenzoon met groene vingers. "Maar
=\ dat was niet mijn beroep hoor, ik ben 36

jaar weiboer geweest." Nadat hij mij het
i vak uitlegt blijkt dat Theo ook al 10 jaar

& tuinman is. Hij is lichamelijk net

hersteld en doet het daarom rustig aan.

7" Een belangrijke taak van hem is ook het
3 koffiezetten. “Om 09.30 uur drinken we

< | koffie, want vanaf 10.00 uur komen 'de

'~ | oudjes' van het Caecilia koor.

Oudjes? dacht Ik.... Hoezo? De mannen
blijken gemiddeld ook al 80 jaar te zin.
“Ach weet je", zegt Wim, “het fijne aan
dit werk is dat je het gelijk ziet
opknappen. En dat is iets anders dan
vroeger bij mijn financiéle werk op het
gemeentehuis in Diemen, haha." Ik ga
met de vijf mannen nog even mee naar
binnen voor een lekker kopje koffie,
want die Theo zet prima koffie! "0h ja,
vergeet nist te melden dat we ook nog
een be tuinman hebben, dat is Ton de
Kwant, maar die zit nu even in de
lappenmand" geeft Gijs aan.

'Het fijne aan dit werk is
dat je het gelijk ziet
opknappen'

En wat is nu jullie favoriete seizoen?
vraag ik geinteresseerd. “De winter, als
er een meter sneeuw ligt, hahaha ..."
antwoord Theo, “...en als het keihard
regent, dan blijven we ook thuis,
hahshaha..." De mannen schieten vol in
de lach. Ik hoor ze nog schateren als ik ®
terug wandel over het bruggetje bij

de Oude Smidse. Wat een prachtig ste
Ik wens van harte dat ze nog vele jaren
in gezondheid met elkaar tuinieren.

Foto's en tekst: Richard Nieuwenhuizen
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Stuk gelezen

Vaoor deze Spirit heb ik twee baeken gezocht die bij deze periode passen.
We herdenken in mei de bevrijding van 1945. Beide boeken geven een inkijk
van de gebeurtenissen en zeker in de periode daarna. Ook deken Bakker
neemt een boek uit zijn boekenkast, dus veel leesplezier! En mocht u voor
de volgende Seirit een boek willen aanbevelen, laat het me weten
(yekebroek@gmail.com), dan plaatsen we het.

Dat deed je gewoon door Fred Hisschemoller

De 99-jarige schriiver heeft biina een eeuw Nederlandse geschiedenis meegemaakt en
hij kan daar geweldig over vertellen. Hij wordt geboren in 1922. Hij en ziin twee jaar
jongere zus Riet worden socidal-maatschappelitk opgevoed op een moderne manier en
zonder geloofsovertuiging. Zovel scholen als (sportJclubs behoren bijna allemaal tot
een bepaalde geloofsstroming. Vanwege vele verhuizingen komen ze regelmatig op
weer nieuwe scholen terecht. Het is voor Fred niet altiid makkelisk om met ziin klas-
en buurtgenoten vrienden te worden. Dok de manier van lesgeven op iedere nieuwe
school is steeds weer wennen, maar de geschiedenislessen kunnen hem altijd boesien.

Het boek heeft een heerliske schrisfstisl en is zo geschreven dat je alleen
maar Wil doorlezen. Het houdt continu je aandacht vast. Het is net alsof je
bij Fred in de huiskamer zit en hi) het persoonlitk dan e vertelt terwiil je
dan zijn liepen hangt. Ziin werkzaamheden in de illegaliteit en het
onderduiken fijdens de oorlog kennen spannende elementen en zouden niet
misstaan in een avonturenboek. Maar Fred vindt hetgeen hi) deed niet
biizonder, want dat deed je gewoon. De verhaalliin over de periode vlak na
de oorlog is erg interessant. Het heeft lang geduurd voordat Nederland na
de oorlog weer Was opgebouwd. Jarenlang waren nog allerlei drtikelen op de
bon vanwege de schadrste, Door de enorme woningnood wdren hele gezinnen
verplicht om jdren in te wonen bij ouders of hospita's. Ook het op vakantie
gaan Was in de naoorlogse periode zo anders dan wij nu gewend zijn, maar
het klonk wel heerlijk relaxed. Hij is absoluut de geschiedenisleraar die je
iedereen ftoewenst.



De Beethovenstraat door Frank van Kolfschooten

Een biizonder boek van een prachtige brede straat. Als je het boek meeneemt
en e loopt door de straat met alle adressen die er in het boek staan, kun je

je nog beter voorstellen wat daar vanaf de dertiger jaren gebeurd is.

Journalist Frank van Kolfschooten doet onderzoek naar de geschiedenis van

de chizue Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid: de belangriikste winkelstraat
uit het Plan Zuid van Berlage. In de jaren dertig vestigden zich er veel
Nederlandse Joden en Duits-Joodse vluchtelingen, maar het Joodse karakter
van de straat — bijgenaamd 'Brede Jodenstraat' —werd door de Duitse
bezetters tenietgedaan vanuit twee panden in de buurt. De straat zit nog
altijd vol met sporen van de Tweade Wereldoorlog.

Juist door zo in te zoomen op één straat, met de verhalen van bewoners en
winkeliers, komt de oorlog heel dichtbij. In de jaren zestig verwierf de
Beethovenstraat nationale faam als delicatessenparadiis, maar die status
wist zij niet te handhaven. De ontwikkelingen aan de Zuidas hebben de
straat nieuw leven ingeblazen. Er wordt een levendig en verrassend beeld
geschetst van deze beroemde straat. Y Broek

Uit de boekenkast van deken Anbro Bakker

Kardinaal Jozef de Kesel, aartshisschop van Mechelen-Brussel, heeft een
bijzonder boekje geschreven over 'Geloof & Godsdienst in sen seculiere
samenleving'. In een tiidspanne van twee generaties is de kerk

fundamenteel aan het veranderen. Dat de kerk in een crisis verkeert is juist.

Dat ze in deze situatie stilaan naar het einde toegaat, is onjuist.

Het betekent wel dat we ons opnieuw moeten herbezinnen over hadr zending.

Gedurende vele eeuwen hebben in het Westen het christendom en de
Bilbels-christeliike seloofstraditie in grote mate bepaald hoe alles eruitziet.
kerk en geloof waren vanzelfsprekend aanwezig. Godsdienst behoorde als
zodanig bij de cultuur. Maar daar is intussen verandering in gekomen.

We leven in een wereld wadrin steeds meer verdnderingen komen in onze
relatie tussen kerk en staat. Met 120 pagina's heeft Kardinaal de Kesel er
een interessant boekje van gemaakt, de moeite waard.

D e FRANEK VAN EOLFSCHOOTEN

Beethoven |
STrAAC e

Verhluffend bock. Prachrig.
NAE Htselefribdad

GELOOF &
GODSDIENST



Het komt wel eens voor dat er een beroep op
ons wordt gedaan voor meubeltjes, bedden,
matrassen, huisraad en kasten. Tot dit jaar
hebben we een en ander mogen opslaan in een
magazijn. Het knelpunt hierbij is dat aanbod en
vraag vaak niet passend zijn en we van het
magazijn afscheid hebben genamen.

Caritas Amstelland gaat het daarom over gen
andere boeg gooien. Er is een whatsappgroep
opgericht: 'Magazijn Caritas’. Hier het verzoek u
daarbij aan te sluiten.

Hoe hebben we het gedacht:

Op het moment dat er bij de Caritas een
verzoek komt, plaatst Caritas Amstelland dit
verzoek in de whatsappgroep Magazijn Caritas.
Om de andere leden van de groep niet te
overladen met berichten, spreken we af dat
alleen Caritas de verzoeken plaatst. De andere
leden reageren dan alleen als ze denken aan
het verzoek tegemoet te kunnen komen.
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Nieuw!
Whats-app
'Magazijn Caritas’

Er kan dan ook een foto worden geplaatst.
Daarna zal Caritas Amstelland met de
aanbieder contact opnemen.

Hoe groter de groep gebruikers, hoe groter het
digitale magazijn wordt. Doet u mee?

Meldt u zich met uw telefoonnummer aan bij
ondergetekende?

En als u een auto met trekhaak heeft, dan zou
ik dat ook graag willen weten; misschien
kunnen we een keer een beroep op u doen.
Hartelijke dank!

Theo den Blanken

secretaris Caritas Amstelland
06 - 374 474 20
blankenb@xs4all.nl



Een teken van hoop

107 Uwnjog

Hoe heeft u dit jaar Bevrijdingsdag gevierd? Mijn vijfde mei werd in beslag
genomen door een zogenaamde Bevrijdingsdagwandeling van Westwijk naar

Bovenkerk. Ik was aangekondigd als historicus, maar u weet natuurlijk wel '
beter. Dat is teveel eer. Op verzoek van Participe heb ik slechts een groep

bewaoners gegidst langs de plaatsen in Bovenkerk, waar de oorlog destijds

heeft huisgehouden. Ik heb ze laten zien waar de bommen in de strijd om

Schiphol zijn gevallen; waar een B-26 Marauder bommenwerper met zeven .
bemanningsleden aan boord door Duits afweergeschut neergehaald werd en

vlakbij boerderij Montrado neerstortte. Er waren geen overlevenden.

Ik weet de plek nog goed, want wat wil je als je er zelf gewoond hebt?

Later heb ik de wandelaars voorgelezen uit een oorlogsverhaal over een

clandestiene slachterij op dezelfde boerderij. Er is veel gebeurd in Bovenkerk. v &

Het is allemaal opgetekend in een boek ‘Bovenkerk in oude verhalen', dat op _
25 juni zal uitkomen. ‘

Wat ik mijn toehoorders onderweg niet heb laten zien, dat waren de eerste v
klaproosijes, die al voorzichtig de grond uit komen. Dat heb ik voor u, lezers ] '

van Spirit, bewaard. We weten dat de klaproos, of ‘poppy’, het internationale . ‘
symbool is van het oorlogsleed, maar ook het zinnebeeld van v )
\ onverzettelijkheid. Elk jaar steekt het tere bloempje in duizendtallen de kop w
weer op in onze bermen, ondanks hondenpoep en stikstofgas. En ze herinnert .
ons aan de slagvelden, waarop ze zo welig tiert.

In Amstelveense tuinen, langs akkers en op de velden, zien we dit jaar een
nieuw symbool groeien en bloeien: de zonnebloem. In Oekraine maar ook in
Rusland en Frankrijk staan immense velden van deze stoere bloemen, die hun
- gezicht allemaal naar de zon hebben gewend. Ze zijn het symbool geworden

& van het verzet tegen de agressor. En in de rest van vrij Europa wordt de
bloem ook gezien als een teken van verbondenheid en saamhorigheid.

Wij christenen, orthodox of kathaliek, mogen de zonnebloem ook beschouwen
als een teken van hoop. Want zonder dat kunnen we niet leven.

' ;fla‘ v T“‘ :{}
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23 april 2022
Eerste Heilige Communie

Met de uitgestoken viag en geel-witte wimpel
kon heel Ouderkerk zien dat er feest was in de
kerk. Er deden 24 kinderen hun Eerste Hellige
Communie. Met gespannen gezichtjes en vol
overgave liepen ze met een brandende
doopkaars de kerk in. Er werd met z'n allen
gezongen, gesproken en gebeden. Ook werd het
goede doel bekend gemaakt waar de kinderen
voor hadden gespaard. En dan de uitreiking van
de communie. Het was nog even wennen maar
ze deden het vol overgave. Wat was het een
prachtige dag! Van harte gefeliciteerd.
DatiGed op jullie weg mag blijven meegaan.




Lieve Jezus,
Vandaag is een dag om te danken,
voor alles wat goed is gegaan.
Vandaag is een dag om te danken
en om daar dan ook stil bij te staan.
Vandaag is een dag om te danken,
en dat het nog vaak zo wezen mag.
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1e Verslag Synode 2021-2023

Voor een synodale Herk

communio | participatio

In het dekenaat Meerlanden is
een centrale dekenale
bijeenkomst geweest en vijf
decentrale samenkomsten op
de afzonderlijke locaties.
Mede gezien de
coronamaatregelen varieerde
de groepsgrootte tussen de
25 en 35 mensen per
bijeenkomst. In alle gevallen
ging het vooral om betrokken
vrijwilligers, een enkeling
onder de 50 jaar, een kleine
groep van 50-60 jaar maar het
merendeel van de aanwezigen
was tussen de 60-80 jaar.

Oe verhouding man-vrouw was
ongeveer 40-60%. Ondanks
actieve promotie is het niet
gelukt on jongeren onder de
25 jaar te interesseren, noch
mensen die wat verder van de
kerk af staan.

‘Zonder de Geest is er geen
synode’, heeft de paus
gezegd. Veelal is daarom
gestart met een karte
meditatieve viering met gebed
om de Heilige Geest.
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| missie

Daarbij is ook telkens de
synodekaars ontstoken, die
op 17 oktober 2021 bij de
start van het synodaal proces,
bij de vesperviering in de
H.Nicolaas in Amsterdam, aan
de dekens is overhandigd.

In drie groepen is vervolgens
uiteengegaan ter bespreking
van de centrale vraag, waarna
per groep de deelvragen aan
de orde kwamen.

Kernvraag: hoe vindt het
‘samen op weg' gaan plaats in
je lokale kerk? Tot welke
stappen nodigt de Heilige
Geest ons uit om te groeien
op deze weg?

Een samenvatting:

Vanuit de groepen werd
duidelijk dat het samen
vieren, samen bidden, samen
zingen en het ervaren van
gemeenschap begrippen zijn,
waarmee het geloaf houvast
geeft en ons overeind houdt in
het leven in goede en in
slechte tijden.

Daar loopt het begrip
'verbinding’ als een rode draad
doorheen. Het elkaar fysiek
ontmoeten en het persoonlijk
contact zijn ook in het
kerkelijk leven erg belangrijk,
waar men zich extra bewust
van werd toen het daaraan
wegens corona ontbrak.

In de gesprekken zijn
aanbevelingen gedaan.

Een deel daarvan vindt u hier:
® 7oek actief naar nieuwe
manieren om jongeren te
bereiken en vast te houden en
herneem de dialoog met
scholen. Richt de catechese
ook op langere termijn.

e Bisschoppen en pastores
moeten meer actief
communiceren. Goed luisteren
en verbinding maken tussen
de basis en het bisschoppelijk
beleid met meer warmte en
een hartelijke dialoog. En niet
van bovenaf met strak
hanteren van regels.
Belangrijk is de drieslag
'luisteren-
samenvatten-doorvragen’.

¢ Houd verbinding met de
maatschappij en onderken

de noden van de wereld/

het sociale aspect; meer
samenwerking met
maatschappelijke diaconale
organisaties.



'Synode’ betekent: De weg samen.

* De diaconie moet een
volwaardige plaats in de
liturgie krijgen en als gén van
de pijlers van ons kerkzijn
(DIENEN) meer aandacht
krijeen.

* Meer aandacht en ruimte
voor de plaats en rol van de
vrouw in de kerk. De paus lijkt
hierin meer met zijn tijd mee
te gaan dan de Nederlandse
bisschoppen.

* Meer aandacht voor de lokale
gemeenschappen, niet
uitsluitend gericht op fusies
en financién. Dat er
kerksluitingen plaatsvinden is
soms (en soms ook niet) met
het hoofd te begrijpen. Maar
vooral voor de ouderen
waarvan niet verwacht kan
worden dat zij meegaan naar
een andere locatie, moet
gezocht worden naar
oplossingen zodat zij zich niet
in de steek gelaten voelen
door de kerk.

Pijnpunten en obstakels.

*» Het celibaat past niet meer
in deze tijd.

e Dat er geen vrouwen in het
ambt zijn.

e Dat de regels strak(ker)
warden gehanteerd vooral bij
het uitreiken van de
H.Communie door leken.

Dit geldt ook voor liederen en
tafelgebeden die ineens
verboden werden.

* De houding ten opzichte van
homoseksualiteit staat
volgens een aantal
deelnemers lijnrecht
tegenover de boodschap van
ons geloof en de betekenis
van het woord 'katholiek':
universee!, door Christus
gezonden tot de gehele
mensheid, voor alle mensen
van alle tijden.

De organisatie van deze
synode op zich werd als
positief ervaren, en in deze
voorbereiding ook de ervaring
dat er zich nog steeds veel
mensen enthousiast inzetten
voor de kerk en actief vorm
willen geven aan hun geloof.
Het samen in gesprek blijven
op deze manier mag veel
vaker gebeuren en moet dan
ook zeker een vervolg krijgen.

De commissie van
voorbereiding is aangenaam
verrast geweest door de
energie die de bijeenkomsten
hebben uitgestraald. Zeker in
en na coronatijd waarin weinig
georganiseerd kon worden
was duidelijk dat mensen veel
behoefte hadden aan avonden
als deze.

Het samen inhoudelijk in
gesprek gaan over een
onderwerp dat velen van ons
70 nauw aan het hart ligt -
onze Kerk — was niet alleen
buitengewaon zinnig, maar
biedt ook perspectief waar
het gaat om de kerk van de
toekomst. Daarom zullen wij
actief blijven zoeken naar
wegen om het proces in gang
te houden en uit te bouwen.

Namens de
voorbereidingscommissie,
Deken-pastoor

Eugéne Jongerden



Van de bestuurstafel

In de Spirit van eind 2021 heeft het bestuur van RK Parochie Amstelland og
deze plek verslag gedaan van haar visie op de stappen voor de toekomst
van onze parachie, met wat we zijn gaan noemen: 'de Stip op de Horizon'.
Deze visie is in november 2021 gedeeld met vertegenwoardigers van de
locatieraden en krijgt na verder brainstormen steeds meer varm.

Wij informeren u graag over wat onze plannen zijn, hoe we deze toekomstvisie in

de komende maanden meer in de praktijk willen gaan bregen en hoe we uw hulp daarbij nodig
hebben. Vooral omdat de toekomstvisie niet uitsluitend iets is 'van de bestuurstafel’, we moeten
samen met elkaar de stappen gaan zetten richting deze stip.

Wat ging er vooraf aan de Stip op de Horizon?

De parochie en de pastorale zorg hebben al langer te maken met enkele uitdagingen om de
vitaliteit op termijn zeker te stellen. De parochie krimpt, de kosten stijgen en de inkomsten
dalen. Het ziet er niet naar uit dat deze ontwikkeling op korte termijn zal keren.

Met 'het Olievlekfeest' van 28 februari 2020 is een begin gemaakt met 't meer samenwerken
tussen locaties en het ontwikkelen van plannen voor verdergaande centralisatie. Helaas kwamen
de initiatieven om deze nieuwe fase in te luiden door de pandemie krakend tot stilstand. De
neerwaartse spiraal als gevolg van corona heeft bovenstaande ontwikkelingen ook nog eens
versneld. Dit had tot gevolg dat het bestuur versneld moest werken aan de toekomstvisie. Dat is
gewaorden: de Stip op de Horizon.

Deze 'stip' heeft als horizon 2025. Het doel is om tegen die tijd weer een financieel gezonde en
vitale parochie te zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is de invulling van het ‘pastoraat van
nabijheid". Dit betekent (onder meer) dat we de komende jaren gaan toewerken naar één centrale
hoofdlocatie (Sint Urbanuskerk gelegen in Bovenkerk) met daaromheen enkele decentrale
locaties.

De weg naar 2025

Het bestuur heeft zich de afgelopen periode gebogen over de mogelijke tussenstappen die gezet
moeten worden om tot een bevredigend resultaat in 2025 te komen. Het bestuur heeft voor de
komende 12 tot 18 maanden enkele projecten en mijlpalen geformuleerd, waar prioriteit aan zal
worden gegeven. Zoals het er nu naar uit ziet en als de renovatie volgens planning verloopt, zal
met Kerstmis de Sint Urbanuskerk in Bovenkerk zijn deuren weer openen. De kerk is dan nog niet
af, maar zal dan wel als centrale kerk in gebruik worden genomen, zadat alle parochianen kennis
kunnen maken met ‘ons nisuwe huis'. >>
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>> |n de periode tussen Kerst 2022 en Pasen 2023 gaan we samen op weg en benutten we die
tijd om concrete stappen van ontmoeting te zetten. Met Pasen 2023 wordt de Sint Urbanuskerk
in Bovenkerk als centraal kerkgebouw feestelijk geopend en officieel geinstalleerd. Vanaf dat

moment vinden alle grote, zondagse liturgie vieringen plaats op deze locatie.

Drie werkgroepen: liturgie, koren, communicatie

Oe centralisatie naar een hoofdlocatie heeft gevolgen voor het beleid dat op
verschillende vlakken gevoerd wordt. De financiéle huishouding is al door de leden van
de Financiéle Advies Commissie centraal georganiseerd en zij zullen ook de komende periode
zorgen dat wij qua kosten en inkomsten scherp aan de wind zullen zeilen. Ook het gebouwen-
beleid is inmiddels een vast punt van overleg met de locatiebeheerders. Er zijn inmiddels twee
werkegroepen aan de slag met de vormgeving van de toekomst van de Augustinuskerk en de Sint
Urbanuskerk in Ouderkerk. Op andere vlakken zal het beleid centraal opgepakt gaan worden, om
zorg te dragen voor de tijdige aankomst op de stip in 2025. Want er zijn bijvoorbeeld nog veel
vragen: Hoe ziet het liturgisch rooster eruit voor de Sint Urbanus 'Amstelveen’ en voor de andere
locaties? Hoe gaan we om met de koren die nu nog sterk aan een lokale kerk verbonden zijn? Hoe
gaan we vanuit éen centraal punt naar alle parochianen communiceren? Hoe kunnen de
parochianen in verbinding met elkaar komen en ook blijven? Hoe gaan we naar €én inspirerende en
levendige geloofsgemeenschap? Hoe noemen we deze vernieuwde gemeenschap?

Met al deze doelstellingen, prioriteiten en vragen in het achterhoofd, worden drie werkgroepen
opgericht om verder invulling te gaan geven aan het beleid. Deze werkgroepen gaan de
geschetste tijdlijn en activiteiten gedetailleerder uitwerken. Er komt een werkgroep 'liturgische
kalender’, die gaat nadenken over hoe de pastares en andere voorgangers hun aandacht het beste
kunnen inzetten op de vieringen op de diverse locaties. Er komt een werkgroep ‘koren' die gaat
nadenken over hoe karen en koorleden optimaal ingezet kunnen warden en hoe zij het beste
kunnen samenwerken en nefenen. Tot slot komt er een werkgroep ‘communicatie’ die gaat
zorgdragen dat iedereen op de hoogte blijft van al dat gebeurt binnen onze parochie. Dit alles om
te garanderen dat iedereen, centraal en lokaal, invulling kan blijven geven aan zijn geloof, zowel
individueel als een onderdeel zijnd van onze parochie.

Uiteraard kunnen onze pastores en het parachiebestuur al deze plannen niet zelf uitvoeren.

We zijn daarom op zoek naar mensen die mee willen denken en helpen in de diverse werkgroepen
om zo gezamenlijk op pad te gaan naar 'de Stip op de horizon in 2025,

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar communicatie@rkamstelland.nl.

We bidden voor het welslagen van dit complexe en belangrijke proces

voor onze parochie en rekenen op uw steun en bijdragen.
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Wees gegroet

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond.
een beetie vergeten, vind je haar toch overal
terug, in kerken en kapellen, op hoeken van

straten, verkleurd door regen en wind, in
huiskamers, oud of modern van vorm:

Maria, de vrouw zo menseliik nabij, een jonge vrouw
uit Galilea met een leven, getekend door het lijden
van haar zoon, moeder van een kind anders dan
anderen, dat van kleins af ziin eigen wes ging. Ze
leerde het aanvaarden met het zwaard in haar hart.

Maria, een vrouw wadrin elke moeder zich kan
herkennen. Zij stond onder het kruis van haar
eigen zoon, op dat moment was er van mannen en
leerlingen geen sprake meer: Ze waren er allemaal
vandoor, ze kon aanvaarden omdat ze zich door
God aanvaard wist.

God had naar haar omgezien.

Nu durft men nauvelitks nog over haar spreken.
Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.
Haar beeld is uit vele kamers verdwenen en toch
bliift haar leven van piin en diep geloof een
uitnodiging tot inzet en inkeer.

Erik Stynen



Dagelijks bestuur

Spirit

Parochieblad RK Amstelland

Voorzitter: E. Jongerden

Pl. verv. voorzitter:  A. Bakker

Vicevoorzitter: A. Verkleij
Secretaris: J. ten Rouwelaar
Penningmeester: E. Saan
Communicatie: Y. Stronkhorst
Bouwzaken G. Zijp
Bestuurslid Y. de Jager

secretariaat@rkamstelland.nl

Pastoraal team met
aandachtsgebied

Pastoor Eugene Jongerden Geloofsopbouw/
ejongerden68@gmail.com catechese

Deken Ambro Bakker S.M.A. Liturgie/rooster
ambro.hakker@bsg.nl

Diaken Eugene Brussee Caritas/Diaconie/
e.brussee@rkamstelland.nl MOWA

Pastor Dea Broersen Opbouwwerk/
Dea.broersen@gmail.com Gemeenschap

Diaken Paul Koopman
kooplui@xsdall.nl

Overige pastores

Jan Adolfs emeritus-pastoor
Thom Klawer emeritus-pastoor
Lex Koot emeritus-pastoor
Gerard van Tillo emeritus-priester

Martin Schneeberger emeritus-priester




Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam, tel: 020 - 646 0683
Secretariaat open op ma-woe-do-vrij 9.30-13.30 uur, di. 13.30-17.00 uur
e-mail: paraug@xs4all.nl, www.augustinusparochie.nl
IBAN: NL 51 INGB 0000 049542
Vieringen: 1ste vrijdag v/d mnd om 09.15 uur
Zaterdag om 19.00 uur
Zondag om 10.30 uur

Augustinus g
O

-

H. Geest/ St. Urbanus Bovenkerk =t
Noorddammerlaan 124, 1187 AG Amstelveen, tel: 020 - 641 3233 o
Secretariaat bereikbaar van ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur -
e-mail: secretariaat@urbanusbovenkerk.nl, Www.urbanusbovenkerk nI 3
IBAN: NL 33 INGB 0000 133868
Vieringen: Woensdag om 09.30 u. Torenkapel

Zondag om 10.30 u. Westend

en vanaf juni w.s. in het Nooddamcentrum,

zie de website voor de juiste informatie.

De Goede Herder

Van Boshuizenstraat 420, 1082 BA Amsterdam, tel: 020 - 642 0843
Secretariaat bereikbaar middels inspreken van de voicemail.
e-mail: dghsecretariaat@gmail.com, www.goedeherderamsterdam.nl|

IBAN: NL 57 ABNA 0549 320040 @ “,."LL;-E)
Vieringen: le dinsdag v/d mnd om 09.30 uur 1;._ kR 1‘1
Woensdag om 09.00 uur Gebedsdienst 'f,;,‘f_i :
Zondag om 10.30 uur 3"'3}'
OFx

St. Urbanus Ouderkerk a/d Amstel

Rondehoep Oost 31, 1191KC Ouderkerk a/d Amstel, tel: 020- 496 1320
Secretariaat open op woe-do van 9.00-12.00 uur en via voicemail.
e-mail: urbanusparochie@xs4all.nl, www.kerkenouderkerk. nl/urbanus

IBAN: NL 61 RABO 0351 801855 t-ia ®
Vieringen: Woensdag om 08.45 uur Ochtendgebed ll-._"i**.g. o 1
3e donderdag v/d mnd om 19.30 uur "“Eti;, ‘ , }

Zondag om 10.00 uur b= 1

b e,

Titus Brandsma
Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, tel: 020- 641 6301
Secretariaat bereikbaar ma-di 14.00-16.00 uur, do-vr 10.00-11.00 uur.
titusbrandsma.amstelveen @kpnmail.nl
www.titusbrandsmaparochie-amstelveen.nl
IBAN: NL 47 INGB 0000 100636
Vieringen: Vrijdag om 09.00 uur
Zondag om 10.15 uur




